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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 1 juni 
 
Voorganger in deze dienst is ds. Casper van Dorp uit Laren. Namens de kerkenraad zijn 
Liesbeth van de Waerdt, Lia Reincke en Irene Hogendoorn aanwezig. Organist is Gerard 
Rosier en de lezing wordt verzorgd door Chiel van der Weiden. 
Naast oppas en kindernevendienst is er deze zondag ook JoZ! voor de tieners. 
 
Zondag 8 juni – Dienst van verbinding en intrede ds. Mosterd 
 

Op deze zondag staan we, naast het Pinksterfeest, in het bijzonder stil bij de verbintenis 
en intrede van ds. Hendrik Mosterd. Organist is Frank Firet en lector Marjon van den 
Ham. 
De kerkenraad van de Michaëlkerk nodigt u van harte uit voor deze dienst. Na afloop 
willen we met elkaar genieten van een kop koffie of thee en aansluitend een lunch (u 
hoeft zich niet op te geven voor deze lunch).  
 
 
  

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

30 mei 2025 

Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen, 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 
Lied 663, uit: Liedboek zingen en bidden 
in huis en kerk 
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Hulp gezocht! 
We zijn voor deze dag op zoek naar helpende handen. We zoeken: 

 
• Gemeenteleden die het leuk vinden om iets te bakken of klaar te 
maken (Kosten hiervoor kunnen gedeclareerd worden): 

o Lekkers voor bij de koffie 
o Hartige taart voor bij de lunch 
o Salade voor bij de lunch 

• Gemeenteleden die op de dag zelf willen helpen met hand en span 
diensten: 
 

U kunt zich aanmelden bij Annette of Marian of intekenen op de lijst in het Michaëlhuis.  
 
Met elkaar maken we er een mooie en gezellige dag van! 
 
We willen ds. Hendrik Mosterd een warm welkom geven in de 
Michaëlkerk. Daarom willen we aan u vragen om een 
theezakje te personaliseren. Deze verwerken we in een 
cadeau met allerlei ‘Leuks uit Leersum’. 
 
Denkt u eraan om uw gepersonaliseerde theezakje in te 
leveren in het Michaëlhuis (of de brievenbus)? 
 
Arco van den Ham, Ina Wolff, Annette Barreveld, Kirsten van Herk en Marian Clarijs 
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COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 1 juni 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor ons jaarproject via Kerk in Actie “Stop 
kinderarbeid in de visserij in Ghana”.  
 

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de 
visserij. De organisatie Challenging Heights zet zich in om deze kinderen te 
bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door voorlichting wil men 
nieuwe uitbuiting voorkomen. 

 
Kinderarbeid is verboden in Ghana, maar de wet wordt te weinig gehandhaafd. In 
arme vissersplaatsen werken kinderen vaak al op jonge leeftijd met hun ouders 
mee. Zeker als zij niet naar school gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor 
handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun families 
weghalen. Veel kinderen worden meegenomen naar het enorme stuwmeer Lake 
Volta (8502 km2) of de rivieren Black en White Volta. 

 
James Kofi Annan moest als kind onder dwang in de visserij werken en kon niet 
naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij 
de organisatie Challenging Heights om deze vorm van slavernij te stoppen. Naast 
het redden en opvangen van kinderen, zet de organisatie zich in om ouders te 
ondersteunen en nieuwe kinderarbeid te voorkomen. 

 
Via kinderrechtencomité’s, kinderclubs en voorlichting aan traditionele en 
religieuze leiders worden inwoners van vissersplaatsen bewust gemaakt dat 
kinderarbeid schadelijk en verboden is. En dat onderwijs de beste manier is om uit 
de spiraal van armoede te komen. Gezagsdragers worden getraind om de wet te 
handhaven, zodat mensen die kinderen aan het werk zetten gestraft worden. 

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk.   
 
 
Zondag 8 juni 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Kerk in Actie – Zending Myanmar”. 
 

Kerken Myanmar bieden traumahulp aan jongeren en aardbevingsslachtoffers 
Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder voortdurend 
geweld en ernstige voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog eens 
getroffen door een zware aardbeving. Veel kinderen en jongeren zijn door al het 
(natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaakt is in 
Myanmar een groot taboe.  
De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in 
psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze 
getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving. 
De Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht te 
hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Met dit werk verspreidt 
de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder jongeren in Myanmar. 
Kerk in Actie steunt via het programma zending de kerk in Myanmar. Hartelijk 
dank voor je gift.    

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Beeld en Geluid.   
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De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen. 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
 
Deze maand besteden we aandacht aan het verhaal van Neema uit Congo. 
 
Neema (15) moest vluchten voor geweld in Congo samen met haar broertjes, zusjes en 
haar moeder. Tijdens de vlucht overleed haar moeder. Ze weet niet waar haar vader is en 
of hij nog leeft. Nu heeft Neema de verantwoordelijkheid om te zorgen voor haar twee 
jongere broertjes, Ezikia (8) en Shadrack (6) en haar zusje Miujiza (2). Samen verblijven ze 
in een vluchtelingenkamp.  
Voor het geweld in haar dorp losbrak, had Neema een normaal leven. Ze ging naar 
school en verkocht landbouwproducten. Van het één op het andere moment veranderde 
haar leven compleet. 
Het was nacht toen het conflict begon en het gezin plots moest vluchten. De vader van 
Neema was op dat moment niet thuis, hij was ver van huis aan het werk. Neema weet het 
nog goed: “Het geluid van geweren was overal te horen. Na een aantal kilometers 
rennen, raakte een kogel mama. Ze viel op de grond. Door het gevaar besloot ik verder te 
gaan met de kinderen en mama achter te laten. Het was ondraaglijk.”  
 
Het duurde voor de kinderen twee dagen om bij het vluchtelingenkamp te komen. 
Neema had haar broertjes en zusje met een touw aan haar vastgebonden, zodat ze niet 
zouden verdwalen. Eenmaal aangekomen had ze geen andere keuze dan om te 
vertrouwen op vreemden die hen voedsel gaven. Gelukkig zijn organisaties zoals World 
Vision in het kamp aanwezig met cruciale humanitaire hulp zoals voedsel en financiële 
hulp.  
Neema woont inmiddels al bijna twee jaar in het kamp. En hoewel het nog elke dag 
moeilijk is, vindt ze troost bij haar nieuwe vriendin Maombie (17) en haar moeder, die er 
voor Neema en de kinderen zijn. Ook krijgt ze genoeg eten voor haarzelf en haar 
broertjes en zusjes. De maaltijden worden uitgedeeld door World Vision in 
samenwerking met the World Food Programme. Sinds 2023 krijgen mensen in het kamp 
voedselhulp en ondersteuning.  
 
Stel je eens voor hoe Neema’s leven eruitziet… Hoe zou jij je voelen als je niet weet of en 
wanneer je weer zult eten? En je volledig afhankelijk bent van hulp?  
Met jouw steun kunnen we kinderen als Neema directe noodhulp bieden, zoals voedsel, 
schoon drinkwater en medische zorg. En dat niet alleen. We blijven. Net zo lang als nodig 
is, zodat kinderen en hun families hun leven weer op kunnen bouwen.  
 

(Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen 
door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 
Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Bloemengroet 
 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Gerard en Eline Hogendoorn, (18 mei) 
- Mw. Greet Verhagen, 25 mei) 
- Mw. Janny Roos, (Hemelvaartsdag) 

 
BERICHTEN  
 
Kringloop “De Snuffelschuur” is opzoek naar nieuwe (verkoop-)medewerkers  
 
Zoals bij de meeste van u bekend, is de Snuffelschuur de grootste donateur van onze 
Michaelkerk. Met haar jaarlijkse schenking wordt ca. 30% van de kerkelijke begroting 
gedekt! Voor de Michaelkerk heel belangrijk, immers daarmee kunnen de binnen – en 
buitenkerkelijke activiteiten, investeringen in gebouwen, inrichting en 
personele/pastorale bezetting in stand blijven. 
Vele vrijwilligers maken dit mogelijk, waaronder een groot aantal Michaelkerkers, die zich 
belangeloos inzetten.   
 
De laatste tijd vallen er helaas mensen om allerlei redenen uit, o.a. door ziekte, 
hardnekkige blessures, leeftijd en overlijden. Om alle voorkomende werkzaamheden 
toch te kunnen uitvoeren zijn wij opzoek naar enthousiaste Michaelkerkleden, die het 
leuk vinden om op een zaterdag- of maandagochtend als verkoper, chauffeur (i.c.m. 
goederen ophalen en brengen) op onze Bestelwagen, en/of op zaterdagochtend bij de 
inname goederen te helpen.  
Een leeftijdgrens kennen wij niet, iedereen is welkom. 
Geïnteresseerd? Neem gerust even contact op met een van de huidige medewerkers, 
o.a. Marian Hogendoorn, Adri van Dijk, Gijs Meiers of Jos Wolff.  Een kijkje op de website 
www.snuffelschuurleersum.nl geeft ook een goed beeld van wat wij zoal doen. 
Met vriendelijke groet, 
Jos Wolff 
 
 

De landelijke Open Kerkendag  
Tweede Pinksterdag – 9 juni 2025 
  
Op Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni 2025, wordt de 
landelijke Open Kerkendag gehouden. De vierde editie van 
de Open Kerkendag staat in het teken van Hoop. Het 
Nederlandse landschap staat bekend om de torenspitsen 

en kerken, maar wat schuilt er nu precies achter deze stenen façades? In de Nederlandse 
kerken is zóveel kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijving van musea kunt 
spreken. Om daar iets van mee te krijgen, om dat te zien en te ervaren, moet je wel een 
keer naar binnen gaan. Dat is de uitnodiging van Open 
Kerkendag: Kom en ontdek op Open Kerkendag 
2025, Op de Tweede Pinksterdag, 9 juni 2025, de kracht 
van stilte, schoonheid en verbondenheid in bijzondere 
kerkgebouwen door heel Nederland.  
 
Onder het thema “Plekken van Hoop” nodigen wij je uit 
om als moderne pelgrim, of gewoon als geïnteresseerde, 
deze plekken te bezoeken. Laat je inspireren door de rijke 

http://www.snuffelschuurleersum.nl/
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geschiedenis, ontmoet nieuwe mensen, en vind hoop in de serene ruimte van kerken die 
al eeuwenlang een baken van rust en bezinning zijn. Kom binnen, voel je welkom, en laat 
je hart opnieuw oplichten. Ontdek de plekken waar hoop leeft. Kijk alvast eens hier: 
https://www.openkerkendag.nl/ 
 

Bij de voorgaande editie van ‘Open Kerkendag’, op 2e 
Pinksterdag 2023, heeft ook onze kerk meegedaan. Ook 
in 2025 hopen wij de Michaëlkerk open te stellen voor 
belangstellenden tussen 14.00 uur en 17.00 uur. 
Omdat kerken uit het hele land de kerkdeuren openen op 
Tweede Pinksterdag kunt u misschien ook eens een 
‘kerkentocht’ maken. Er is gelegenheid genoeg voor.  
Misschien een leuk idee voor een mooie Pinkstermiddag? 
 

 
 
 
Weeksluitingen in de Schermerij 
 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot  
 
6 juni Seniorenpastor Yolanda vd Stelt 
20 juni Pastor Wies Sarot 
 
 
  

Oproep schoonmaakactie  
 
 
We organiseren een grote  
schoonmaak in het Michaelhuis en 
Michaëlkerk op 3 juni en 5 juni  
vanaf 18:30uur.  
 
Graag opgeven bij  
Irene Hogendoorn of  
Reinier Bijkerk.  
 

Wie helpt er mee?  
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JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 1 juni – Johannes 17: 1-13- ‘Woorden aan de hemel’  
 
Kort voordat Hij het leven op aarde verlaat, bidt Jezus tot zijn 
Vader. Hij verwoordt wat Hij gedaan heeft en draagt zijn 
leerlingen aan Hem op. 
 
 

Zondag 8 juni – Handelingen 2:1-11- ‘Woorden voor iedereen’ 
 
De leerlingen van Jezus ontvangen de Heilige Geest. Ze spreken 
woorden die iedereen kan verstaan. 
 
 

 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Giften 
 
De volgende giften werden ontvangen: 
• € 10.00 via mevr. C. Doornenbal 
• €  5.00 via mevr. C. Doornenbal 
 
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters, 
Lia van de Lagemaat 
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 1 en 8 juni 
 
De liturgie voor deze zondagen is nog niet bekend. 
In de loop van komende weken zullen deze op de 
website verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
 
 
 
Online meekijken 
 
De onlineviering is als altijd live of later te volgen via 
Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via 
kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
 

Zondag 1 juni 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. C. van Dorp, Laren 
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Lia Reincke 
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn 
Lector: Chiel van der Weiden 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Jaarproject 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 

Zondag 8 Juni  
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. H. Mosterd/ds. B. de 
Ruiter, Amerongen 
Ouderling: Marian Clarijs 
Diaken: Jos Versluis 
Kerkrentmeester: Kees Gerestein 
Lector: Marjon van den Ham 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: KiA Myanmar 
Collecte Kerk: Beeld en Geluid 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
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Kerkdiensten komende periode 
 
15 juni: ds. Hendrik Mosterd 
22 juni: ds. W. Scheltens, Lunteren 
29 juni: ds. Hendrik Mosterd – overstapdienst Kindernevendienst 
  
 
Activiteitenagenda 
 
3 juni   16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
3 en 5 juni  18.30 uur  Schoonmaakactie  Michaëlkerk  
9 juni   14-17 uur  Open Kerkendag  Michaëlkerk 
17 juni   16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  
Van harte uitgenodigd!   
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 juni 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 12 juni, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 


